Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Jo. X1, 25.)

+
BID VOOR DE ZIEL

van

de Heer Albert BATTIAU
weduwnaar van
Mevrouw Anna BOTTELDOOREN,

geboren te Volkegem op 9 november 1901, en vroom
in de Heer ontslapen te Nukerke op 27 augustus
1975, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Het leven is een reis van God uit naar God toe.
God schenkt ons het leven om er iets schoons van
te maken, om te delen in Zijn vreugde van het be-
staan en om het Hem, rijk aan goede werken, terug
te geven.

Hoe zoet is het te mogen zeggen : Heer, uw we-
gen heb ik bewandeld, in het geloof van mijn ouders
werd ik geboren en in dit geloof wil ik leven en
sterven.

De duurbare overledene werd na een leven van
arbeid en zorgen in zijn gezondheid zwaar beproefd.
Dit kruis heeft hij moedig gedragen, vertrouwend
op de Heer, die alles ten goede keert. Wie met
Christus medegeleden heeft, zal ook met Hem mede-
verheerlijkt worden.

Moge Christus, door de voorspraak van zijn Moe-
der Maria, de ziel van deze overledene opnemen in
zijn eeuwige heerlijkheid.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, het uur van
mijn afscheid is aangebroken. Dank om uw gene-
genheid en goede zorgen. Bidt voor mij en moeder,
die ons al vroeger is voorgegaan. Wij geloven in
een eeuwig wederzien bij de Heer.

Beste familie, vriend en bekend moge uw

medeleven zich uitdrukken in een vurig gebed voor
mijn zielerust.

Eerw. Zusters en verplegend personeel, dank om
Uw maandenlange goede zorgen en medeleven
tijdens mijn ziekte.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De Heer en Mevrouw Jozef BATTIAU-DE
TEMMERMAN en kinderen,

Mevrouw Romain VAN OVER'T'VELDT-BETTENS,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Marino BETTENS-VAN
AUDENAERDE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Leonard HUYSMAN -
BETTENS, kinderen en kleinkinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families BATTIAU, BOTTELDOOREN,
LARNO en BETTENS.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




