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BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Maria BATTIAU,
weduwe van
de Heer Jan-Baptist LEYMAN,

geboren te Volk op 15 ber 1902, en bij een
smartelijk ongeval overleden te Oudenaarde - Volkegem op
24 juli 1973, gesterkt door het H. Oliesel (in extremis).

Hard is de slag die ons treft en onze harten zijn
gebroken van smart. Wij begrijpen als gelovige
mensen, de betekenis van deze beproeving die ons
overkomt. Door dit lijden willen wij meer gelijken
aan Jezus de Man van smarten en aan Maria de
Moeder van smarten. Door dit lijden te aanvaarden
verwerven wij blijvende verdiensten.

Opdat de mensen nooit God zouden vergeten
daarom heeft God aan de mensen een moederhart
gegeven dat de blijvende afstraling is van Zijn
oneindige goedheid.

Deze moeder kon bidden, lijden en beminnen zo-
als alleen ware moederharten kunnen: in eenvoud,
in oprechtheid en met onbaatzuchtige liefde. Alleen
God in Zijn groot Vaderhuis is bij machte deze
moeder voldoende te belonen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik heb U steeds
liefgehad zonder tellen, zonder meten, zonder wegen.
Gaarne was ik nog lange jaren bij U gebleven om
U te beminnen met de volheid van mijn moederhart,
doch de Goede God heeft er anders over beschikt,
Zijn Heilige Wil geschiede. In de hemel zal ik U
blijven beminnen, daar verwacht ik U, want ik ge-
loof in het eeuwig leven.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.
Moeder van Smarten, bid voor ons allen.
H. Martinus, patroon van Volkegem, bescherm ons.

Heer en Mev. René DE ROOSE-LEYMAN en zoon,
Mevrouw Maurice DE WAEL-LEYMAN en zoon,
Heer en Mevrouw Remi VERKIMPEN-LEYMAN en
kinderen,
Heer en Mevr. Jacques LEYMAN-VAN CAESTER
en kinderen,
Heer en Mevr. Noél LEYMAN-DE PAERMENTIER
en kinderen, haar kinderen en kleinkinderen ;
De families :
BATTIAU, LEYMAN, VAN HUFFEL en DE COCK.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




