Rust nu maar, je strijd is gestreden,
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

IN UW HANDEN HEER
GEVEN WE TERUG :

MEVROUW

Bertha BAUDISCO

weduwe van de Heer
Arthur GOSSYE

geboren te Opbrakel op 16 maart 1911 en
godvruchtig overleden in de Kliniek Hogerlucht
te Ronse op 18 september 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ons hart is bedroefd maar tevens voelen
wij ons dankbaar en fier omdat wij zo een
moeder hebben gekregen. Schone gaven van
liefde en veel geduld sierden haar hart en
leven ; vroom en goed, bezorgd voor haar
gezin. Je bent voor vader alles geweest, je
waart zo innig met hem verbonden in lief en
leed, in goede en kwade dagen. Je heb*
voor uw kinderen zoveel betekend, door uw
voorbeeld en inzet, door uw begrip en zorg
voor alles wat er in ons leven gebeurde. Ook
alle kleinkinderen lagen U zo nauw aan het
hart en geest.

Maar je hebt ook jaren van zware beproe-
ving gekend, in stilte hebt U en met onzeg-
baar geduld dat kruis van ziekte gedragen :
6 jaren thuis, 8 jaar in Nukerke en vier jaren
in Ronse. Het waren harde en pijnlijke jaren

zonder uitkomst en in zorgen toevertrouwd aan
anderen...

Het geloof in God, in de bijstand van
O.-L.-Vrouw, waren mijn steun en toeverlaat,
al ga ik door de donkere dalen van het lijden,
al kom ik in het duister huis van de dood,
ik ben niet bang of angstig, want ge gaat met
mij mee, doorheen het duister naar Uw glan-
zen Licht.

Mijn dierbare familieleden, vooral u mijn
kinderen, mijn hartelijke dank voor de vele
bezoeken en genegenheid in die lange jaren
ziek-zijn en afzondering. |k dank u allen voor
de vriendelijke attenties. Vergeet me niet. Ik
wens u allen het beste en veel geluk in dit
verder leven.

Aan het toegewijd personeel van de Barm-
hartige Samaritaan van Nukerke en het Rust-
huis van Hogerlucht te Ronse, mijn hartelijke
dank en bewondering voor alles en aan allen
voor al uw goedheid en liefdevolle zorgen.
God lone het u!

Moeder rust in vrede bij God, al is het
afscheid nu pijnlijk ; we zeggen op Gods
woord en belofte, tot een blij wederzien in
het eeuwig leven !

Namis : op zondag 11 oktober 1992 om 10 u.

T
De families BAUDISCO, GYSELINCK,
GOSSYE en PRAET,
zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.
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