.t.

Dierbaar aandenken aan Als een licht ben jij heengegaan,
een licht, daar waar jij nu bent
DE HEER maar ook een licht binnen onszelf
een licht van herinneringen dat
Jules BAUDONCQ ons terug doet denken aan de vele

dingen die je voor ons deed.

echtgenoot van Mevrouw

Georgette VERSPEELT Hoe welkom wij ons voelden,
hoe wij op jou konden rekenen,

wetend dat jij van ons hield.

geboren te Gent op 29 september 1933
en er overleden op 9 mei 1998.
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De familie

dankt U voor Uw blijken van deelneming.
Begr. D. Van Lent, Gentbrugge - (09) 230 68 73







