Daar alleen kan liefde wonen.
Daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.
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Achilles BAUTERS

echtgenoot van Alice Bordeaud'huy

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 14 februari 1924 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 31 december1989,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Bestuurslid KW.B.
Bestuurslid A.C.V.
Bestuurslid K.B.G.

Nu wij onze geliefde vader rouwend maar gelovig begeleiden
naar zijn laatste rustplaats, komen wij God met de hoopvolle
gezangen en gebeden van de kerk smeken voor zijn zielerust
in de vrede en vreugde van hierboven.

Wij zijn zeer bedroefd maar God ook dankbaar een goede
vader hier op aarde gehad te hebben. Hij was een gelovig
mens en had zeer veel zorg voor zijn echtgenote en zijn
kinderen.

Hij hield van stiptheid en orde. Dit heeft hij vele jaren
getoond en bewezen bij zijn toezicht op de parochiale lokalen

en vooral bij de feestzaal De Wante. Hij heeft de oude
gebouwen gekend. Hij heeft de nieuwbouw van zeer dichtbij
gevolgd. Hij nam zijn toezicht zeer nauw ter harte alsof het
zijn eigen huis betrof. De Parochie is hem hiervoor zeer
dankbaar.

De hoogschatting en de genegenheid van deze trouwe
echtgenoot en vader zal steeds bijblijven en de gedachtenis
aan hem zal steeds in ere gehouden worden.

Mijn dierbare echtgenote, U waart mij steeds nabij in goede
en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Mijn beste dank
voor alles wat U voor mij gedaan hebt.

Mijn beste kinderen, ik heb altijd zeer veel zorg voor u
gehad. Heb veel zorg voor elkaar en voor uw moeder en
vergeet mij nooit.

Beste familieleden en allen, die mij genegen waren, heb
dank voor de vriendschap en de steun, en tot wederziens.
H. Petrus, Patroonheilige van onze parochie, bid voor ons.

Namis op zaterdag 20 januari 1990 om 8.30 uur.

Alice Bordeaud’huy, zijn echtgenote;
Marc en Frieda Bauters-Koecke en kinderen,
Marc en Rita Beetens-Bauters en kinderen,
Raphaél Bauters,
Jean-Pierre en Marleen Bauters-De Cock en kind,
Danny en Marijke Provost-Bauters en kinderen,
Jean-Paul en Gianna Bauters-Meirsschaut en kind,
zijn kinderen en kleinkinderen;
De families Bauters-De Rodder en Bordeaud’huy-Polet
danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.
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