BID VOOR DE ZIEL
van
MEVROUW
Camilla, Elisa BAUTERS

weduwe van

de Heer Ernest VAN LOVEN

geboren te Ename op 10 juli 1899 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 4 juli
1985, gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara

Lid van de Kristenbond der gep i den
en van de K. A. V.

Haar ogen waren blauw, haar haren grijs,
ze zei dat ze maar weinig dingen wist,
maar wat ze zei, was z06 gerijpt... z6 wijs.

De hogere dingen speelden bij haar mee,
zij zag het leven in een ander licht,
steeds 'n glimlach op haar nobele gezicht.

Zo kunnen bomen in het landschap staan

in volle rust en helemaal compleet,

zo is ze ook die nacht doodgegaan

en nooit vergeten wij wat zij voor ons deed.

Heer en Mevr. Roger VAN LOVEN - DUBOIS,
Heer en Mevrouw Hendrik COPPENS -
VAN LOVEN, haar kinderen ;

Heer en Mevrouw Eric DE ROOSE -
VAN LOVEN en kinderen,

Heer en Mevrouw Christian VAN LOVEN -
BUCKENS,

Heer en Mevrouw Norbert COPPENS -
VANDE LANNOOTE en dochter,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families BAUTERS, VAN LOVEN,
DE BOCK en DE VOS.

Uw medeleven was de familie een troost
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

NAMIS op zaterdag 3 augustus 1985, om 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft
Begrafenisonderneming, André Dubois, Ename




