Leven is weven en aan God zijn stuk afgeven.
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MOCHT IN UW HERINNERING VOORTLEVEN
DE HEER

Michel-Alfred BAUTERS

echtgenoot van Mevrouw

Leona DESCHRIJVER

geboren te Qudenaarde op 26 oktober 1909 en
ontslapen te Leupegem op 12 november 1985,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945,

Voorzitter van Gepensioneerden Bond Moyson,

De overledene heeft veel geleden en toch
heeft hij met een glimlach voor zijn echtgenote,
geburen en vrienden zoveel pijn en onmacht
verborgen. Alles bijeen genomen was Michel,
met het lijden in de laatste dagen van zijn le-
ven, toch een gelukkig man. In zijn stille le-
vensblijheid beleefde hij dat het laatste woord
niet aan het lijden is maar aan de vreugde. Dit
zelfde zien we ook in Jezus' lijden en sterven.

Met gebroken hart, maar met edelmoedigheid
bidden wij : « Heer, geef zijn ziel de eeuwige
rust en het eeuwig Licht verlichte hem, dat hij
ruste in vrede. »

Hij diende als soldaat het Vaderland, streed
voor een rechtvaardige taak. Hij deed wat plicht
was. Opgeruimd man, in de verenigingen hield
hij van de vreugde en gezelschap, muziek, zang
en een lied.

Hij was een ijverig werkman in de weverij en
de donkere gangen van de mijn waren een stuk
van zijn leven. Hij mocht vele jaren genieten
van rust samen met zijn echtgenote en zelfs
zijn gouden huwelijksjubileum vieren.

Beste vrouw, bid met mij « Uw wil geschie-
de » ; deze gedachte zal u bemoedigen. Alles
zal komen zoals het moet. Aanvaard zoals ik
zal pogen te aanvaarden, het lot dat voor mij
bestemd is.

Weet dat ik u tot het laatste lief heb en dat
gij alleen oorzaak zijt die het moeilijk maakt
afscheid te nemen van het leven hier op aarde.

Ik dank u voor de goede zorgen, genegenheid
en toewijding tot het laatste toe. Steeds waart
gij aanwezig aan mijn ziekbed. Ook mijn dank
aan m'n goede geburen, vrienden en kennissen
van de kring der oudstrijders en gepensioneer-
den.

Leona BAUTERS - DESCHRIJVER,

De families BAUTERS - HELLYN -
DESCHRIJVER - DEMORELLE,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde




