Hat leven wordt ons gegeven om God te
zoeken, de dood om God te vinden, de eeu-
wigheid om God te bezitten.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Oscar BAUTERS

geboren te St.-Kornelis-Horebeke

op 8 april 1906 en schielijk overleden
te Horebeke (St.-Kornelis)

op 1 mei 1978,

gezalfd met de H. Olie «ab intestat».
Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van de Confrerie van de

H. Cornelius.

Spelend lid van de Koninklijke Fanfare
« St.-Cecilia ».

Leven is weven, en sterven is bij God
zijn stuk afgeven. Wanneer kan men aan God
meer schenken dan bij het levenseinde ?

Het plotse heengaan van deze man die wij
waarderen om zijn stille eenvoud, om zijn
goedheid en vriendelijkheid, heeft familiele-
den en geburen niet alleen verrast, maar ook
erg diep geschokt en ontroerd.

Aan de gezellige feesttafel, de dag na de
Plechtige Kommunie van Lieven, kwam de
dood als onverwachte gast en hij nam Oscar
mee, zonder hem enige pijn of verdriet aan
te doen, naar de eeuwige feesttafel bij de

Heer. Voor de wenende familie is dit de
helende zalf op de pijndoende wonde.

Temidden van het natuurschoon van onze
landelijke parochie heeft hij geleefd en ge-
werkt dicht bij God. Alles wat in dzsze len-
tedagen groeit en bloeit sprak hem van Gods
scheppende hand. In zijn leven van te lande,
in het werk op de hoeve, stonden de evan-
gelische verhalen voor hem geschreven van
de zaaier, van de werklieden in de oogst,
en van het graan dat sterven moet om veel-
vuldige vruchten voort te brengen. De talen-
ten die God hem gaf heeft hij gebruikt ook
op muzikaal gebied, als voorbeeldige, trouwe
muzikant, ten bate van de fanfare, de ge-
meenschap en de kerk.

Dierbare broers, schoonzusters, neven en
nichten, familieleden en vrienden, hebt allen
dank voor uw genegenheid die me steeds
veel deugd heeft gedaan. lk reken verder op
uw dagelijks gebed als uiting van uw blij-
vend aandenken.

H. Maria, onze hemelse Moeder, in deze
meimaand, bid voor mij.

H. Cornelius, onze schutspatroon, spreek
voor mij ten beste.

De families BAUTERS-BOURDEAUD'HUI,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




