In 't midden van ons leven
vergaan wij in de dood.

Bid voor de zielerust van

DE HEER
ANDRE BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw
PAULETTE MARREZ

geboren te Nederbrakel, op 1 oktober 1942
en overleden te St.-Martens-Lierde, op 11
september 1987.

1:

De families BAUWENS, MARREZ,
VAN DE WATTIJNE en DE GROOTE,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

« Heer, geef dat hij rust en vrede vinde ».
Dit weze het innige gebed dat wij tot God
richten voor hem die de dood heeft geleden.

Wanneer wij, mensen, niet begrijpend,
rond zijn graf verzameld staan, geve ons
hoop en vertrouwen deze bede :

God, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil hem Uw vrede geven ».

Mijmerend over het leven dat ons wacht
in het hiernamaalse, bidden wij in onze hul-
peloosheid tot Hem, die een veilige haven
wil zijn voor elk mensenleven :

« Heer, spreek Gij het woord dat mij
vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar
Gij leeft.

Gij zijt toch de ziel van mijn gebeden ».




