De rechtvaardige zal in vrede zijn.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER
Camiel, Amedé BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA DE MEIJER

geboren te Nederbrakel, op 27 maart 1897 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint
Franciscuskliniek te Opbrakel, op 22 februari 1980
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
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De families BAUWENS, DE MEIJER,
ROSCAM en DE GEETER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.
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Naast tal van andere gaven heeft God deze
man begiftigd met twee bijzondere geschenken :
een lang en schoon familieleven en een heldere
geest tot bij zijn levenseinde.

Uiterlijk niet gemakkelijk te beinvioeden wist
hij zich toch dankbaar te tonen om de attenties
van zijn kinderen en kleinkinderen vooral wan-
neer de gezondheid van zijn onmisbare echtge-
note aan het wanxelen ging.

God zij dank, moeder mocht opgeknapt uit
het ziekenhuis terugkeren en het werd terug een
hemel op aarde... samen te mogen zijn in hun
zo vertrouwde thuis.

Duurbare echtgenote, jarenlang hebben wij sa-
men de goede en de kwade uren gedeeld. Sa-
men hebben wij ons ingezet voor onze kinderen;
dank U om uw begrip, uw steun en uw zorg
vooral wanneer het mijn beurt werd om onze
goede thuis te verlaten.

Beste kinderen, ik weet dat Gij mijn dank bij
de uwe zult voegen om moeder met de grootst
mogelijke zorg te omgeven. Onze kleinkinderen
hadden intussen een heel belangrijke plaats in
ons familieleven ingenomen en wij volgden hen
met gewettigde fierheid. En wat gaat er van de
kleine Daisy geworden ? Mochten uw herinnerin-
gen aan uw vader en grootvader voortaan gebe-
den en betrachtingen worden om elkaar, samen
met gans onze familie, te ontmoeten bij de Heer.
Wilt daarom in deze uitvaartdienst samen met
gans de familie, U in gebed verenigen : « God,
aanvaard deze afgestorvene na zijn volbrachte
levenstaak. Begunstig hem met de gave van het
EEUWIG LEVEN en troost ons met de belofte
van een gelukkig weerzien later in Uw
VADERHUIS. »

Ten paradijze geleiden hem de engelen,




