GEDENK IN UW BLIJVEND GEBED
MEVROUW

ELIANNE BAUWENS

echtgenote van de Heer
JOSEF VINCKE

geboren te St.-Maria-Lierde op 2 april 1941 en

godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 26 augustus 1996,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families BAUWENS, VINCKE,
KETSMAN en GOEMAN,

danken U om uw blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - & (055) 42 26 41

mama

jij was weerbaar en sterk
veilig en gastvrij voor ons
goed voor mémé en familie
deur die openstond

weelde van werkkracht

nooit veraf, altijd dichtbij

niet onbereikbaar, niet ver weg
altijd aanwezig

je hield van je kleinkinderen
ze kenden je maar nauwelijks
of ze stonden al te popelen
om je te bezoeken

altijd bij oma

mama, je was er

je kon kijken, je kon luisteren
nooit een muur om tegen te praten
die je oefende in liefde

het begrijpen van onze zorgen
je hebt gebeden voor ons

je was graag bij mensen
gelukkig gezellig met vrienden

je liefde blijft

in het woord en de zorg
van pa voor ons

je woord in het zijne

je liefde in zijn hart

dat schreit, beleeft
twijfelt, liefheeft

die troost blijft

mama, bedankt voor alles

we dragen je altijd mee

je gezicht in de spiegel

we gaan in je spoor

we vergeten niet

je woord in huis :
" daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet''.




