Grijsheid is een erekroon te vinden
op de paden der gerechtigheid. XVI. 31.

1.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Emiel BAUWENS

Geboren te Zegelsem op 13 mei 1898

en overleden in het Rusthuis Sint-Ursmarus
te Brakel-Zegelsem op 13 januari 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De ouderdom brengt meestal dikwijls kwalen en
miserie mede. Ook Emiel bleef niet gespaard. En
toch heeft hij, spijts alles een schone oude dag
gekend.

Rustig woonde hij vroeger tussen de velden en
het gewas, en de laatste jaren in het Rusthuis,
omringd met grote liefde van de zusters, personeel
en medeinwonenden en van Alice en Frans.

Tussendoor kon hij wuren zitten nadenken en
mijmeren. Wij bewonderen in hem zijn taaie
wilskracht, zijn rechtschapen goedheid.

Een mensenleven dat gericht wordt, in arbeid en
gebed, beproeving en vreugde in de lijn van het
H. Doopsel en het geloof is mede voorbereid op
de laatste dag. Want: « De ogen van de Heer
rusten op Hem die de Heer vrezen, op hen die
op zijn goedheid vertrouwen » Ps. 31.

Gelukkig de mens die zijn geloof weet te
bewaren !

Tevreden met wat hij had, ook met de miserie,
zulke mensen zijn er langs om minder.

Hoe gelovig maakte hij niet het kruisteken, telkens
als O.-L.-Heer tot hem kwam. Als .kristen mens
was hij steeds kinderlijk verheugd bij het bezoek
van de priester.

De rust, de kalmte en de vrede bij de naderende
dood werpen een licht op gans zijn leven, de
dankbare ontmoeting met de Heer.

De dankbare herinnering aan Emiel zal blijven
voortleven in het hart van allen die hem kenden.
Moge hij nu bij God de eeuwige vreugde ont-
vangen, want in het uur van de dood vond de
Heer hem bereid « Kom, goede en trouwe dienaar
treed binnen in de vreugde van de Heer ». Ev.

Beste Frans en Alice, ik weet dat het scheiden
u zwaar valt, maar toch ben ik blij, ook dank ik
u voor uw inzet, om me zovele jaren goed te
verzorgen. Moge de Heer het u vergelden.

Dierbare zusters, schoonbroers, neven en nichten
en familie, dank jullie voor uw vriendschap, wat
kan een mens gelukkig maken, iets voor elkander
te kunnen doen, laat zulke vriendschap voort
bestaan.

Aan gans het personeel van het rusthuis, veel
dank om uw genegenheid, liefde en goede zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U'!
H. Jozef, bid voor ons.

Uw gebed en medeleven waren voor ons
een innige troost, daarvoor danken U

de families BAUWENS en CAPIAU.

Namis : in de Sint-Ursmaruskerk te Zegelsem
op zaterdag 17 februari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
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