«De rechtvaardige leeft van zijn geloof.»

T

GEDENK IN UW GEBED

de Heer Eugéne BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw Maria BAELE

geboren te St.- Martens-Lierde, op 4 februari 1886
en overleden te Gent ( Bijloke) op 30 september 1973
gesterkt door de Heilsmiddelen van de Kerk.
Oud -striider 1914 -1918
Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden
Ridder in de Kroonorde met zwaarden
Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden
Oorlogskruais 1914 -1918 met palm
Overwinningsmedalje 1914 -1918
Herinneringsmedalje van de veldtocht 1914 -1918
Herinneringsmedalje v. oudgediende v. Leopold II
Herinneringsmedalje v. oudgediende van Albert I

Mevrouw Eugéne BAUWENS,
haar kinderen, kleinkinderen en familie
danken U van harte om

uw deelneming in hun rouw

uw opbeurende aanwezigheid

uw gelovig gebed.

Vader was een goed mens : in zijn noeste arbeid,
die hij zo graag presteerde tot welzijn van de zijnen,
heeft hij steeds het bewijs willen leggen van zijn
diepe genegenheid voor vrouw en kinderen; de
minzame omgang, met dewelke hij de huiselijke
kring omvormde tot een oord van vrede en geluk,
ging gepaard met de zelfverloochenende liefde,
waartoe hij dagelijks weer de kracht putte in zijn
gelovig gebed. Met vaste hand en wijs beleid heeft
hij zijn kinderen de weg gebaand. Zijn toonbeeld
van geloof en plicht zal overheen zijn dood tot de

zijnen blijven spreken.

«Beste Vrouw en Kinderen, méér dan ooit blijf
ik met U verenigd in gebed. Gij zult bidden voor
mijn eeuwig heil en ik vraag de Heer om kracht
voor U, opdat Gij in trouw aan geloof en plicht
het eeuwig weerzien mogelijk maakt, God zegene

en beware U!»

Rouwonderneming Daniél HEYSE, Merelbeke
Drukkerii ANDRE, Poelstraat 10, Merelbeke




