Wij danken God voor de stille eenvoud van
dit kristelijk leven.

WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN
de Heer

lvo BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw
Adele VANDEWATTIINE,

geboren te Opbrakel op 20 april 1896 en
zacht overleden te Brakel op 7 januari 1974,

gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Opgeéiste in de oorlog 1914-1918.

Uw dienaar Heer, laat gij in deze vrede-
volle kerstdagen in vrede gaan...

Rustig en vredig nam vader afscheid van
het leven, God dankend voor zijn leven met
zijn harde en blijde dagen, gerijpt door offer
en zorgen die een mens met het opvorderen
der jaren steeds sterker aangrijpen, groeide
vader stilaan los van deze wereld, dichter
naar zijn Heer en God toe.

Nooit begon hij of eindigde hij een dag
zonder kruis en gebed. Dat had hij geleerd
toen de nood het grootst was, waar hij ve-
le van zijn goede makkers, door ontbering
en ziekte uit dit tranendal als opgeéiste voor
goed uit het leven zag vertrekken. De Heer
was zijn burcht en vertrouwen in die droeve
dagen.

Gelukkig weergekeerd heeft vader hard moe-
ten werken voor zijn gezin, in een na-oor-
logse tijd van crisis en slechte jaren. Als
de tijd van rust gekomen was, bleef hij een
liefdevolle vader voor kinderen en kleinkin-

deren. Zijn laatste jaren werden getekend
door ziekte en eenzaamheid in de huiskring.

Nu nemen we afscheid van vader en teke-
nen hem met een kruisje, als teken van de
levende verbondenheid met de Heer, de Mees-
ter over leven en dood, in wie vader eeu-
wig verder leeft in zijn Koninkrijk bij de
hemelse Vader.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, fami-
lieleden en opgeéisten, danken we God voor
de onverbreekbare banden, gesmeed in lief
en leed. God brenge tot voltooiing wat Hij
met de mens begonnen is. De Heer zegene
en beware U, Hij sterke en trooste U in
deze droeve dagen.

Hij ruste in vrede!

De families BAUWENS, SADONES,
VANDEWATTIJNE, DUSONG,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




