Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Madeleine BAUWENS

weduwe van de heer Cyriel D'HOSE

Geboren te Everbeek op 9 oktober 1914
en godvruchtig overleden in het A.Z.
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 2 januari 2004, gesterkt door het

sacrament van de ziekenzalving.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De namis wordt opgedragen op zondag
8 februari 2004 om 10.30 uur in de
parochiekerk te Everbeek-Beneden.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Moeke, Bobonneke,

Dat we afscheid moeten nemen doet zo'n
pijn, maar door ziekte en lijden getekend
hebt gij ons verlaten.

Niettegenstaande de vele ongemakken
was U steeds blij en opgewekt en had U
nog steeds oog voor de kleine dingen, U
was altijd bekommerd hoe het met ons
allen verging.

In onze herinnering blijft je voortleven als
"de lieve zorgzame moeder" de mensen-
vriend die een groot hart had voor ieder-
een, en in stilte en eenvoud zovelen
heeft geholpen.

Voor al uw geliefden was U steeds een
veilige haven waar men altijd terecht kon.
Wij zullen U eeuwig missen, maar we
weten dat U verder met ons bezig zult
blijven van hier "boven".

Mamatje, je had zeker nog zoveel te zeg-
gen, maar het enige wat wij U nog willen
zeggen is "dank U wel" voor al dat goeds.

Wij danken allen die ons verdriet om haar
heengaan delen.

Jacques & Walter D'Hose-Amand-Froyman
en kinderen.

Families Bauwens, Bakkaus, D'Hose, Okerman




