Geloofd zij Jezus-Christus Amen.

I
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria BAUWENS

echtgenote van Mijnheer
Alfred CALLAERT

geboren te St. Maria - Lierde de 7 Juli 1882 en
godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove, de
13 November 1949.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der s‘ervenden
en de pausczlijke zegen.
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Haar leven was eenvoudig en voorbeeldig in de
ogen van de mensén, maar schoon en aangenaam
in de ogen van God. Groot zal haar glorie zijn bij
God.

Zij was een liefdevolle moeder, een zorgvuldige
huisvrouw en een ware kristene.

Als moeder heeft zij haar kinderen de echte grond
regels der goddelijke lering en de kristene deugden
ingeplant. Als huisvrouw was ze werkzaam en heeft
ze met zorg en oppassendheid haar leven doorge-
bracht en haar brood in ledigheid niet geéten.

Als kristene was zij eén toonbeeld van minzame
godsvrucht, van heiligen iever, van diepen ootmoed
en onuitputbare goedheid. Ze beminde zo vurig het
gebed. Ze had een gegronde vurige devotie tot het
H. Hart waar ze die genade putte om de moeilijk-
heden en de kruisjes van het huiselijk leven en
haar lang ziekbed, verduldig en uit liefde tot Jezus
te verdragen.

Tot haar laatste stond heeft zij ons gesticht door
haar levendig geloof, haar godsvrucht en volledige
onderwerping aan de wil des Heren.

i

Beminde Echtgenoot, lieve kinderen en kleinkin-
deren, ik verlaat U om tot dé Heer op te gaan.
Neemt de les aan welke mijn afsterven geeft, op-
dat de dood u nooit zou kunnen verrassen. Te za-
men hebben wij God gediend, te zamen in Hem ge-
hoopt, te zamen zullen wij eens verenigd zijn in den
hemel. Bewaart het H. Geloof waarin ik u heb groot
gebracht, laat nooit na hét goed te doen, indachtig
zijnde dat wij hierboven zullen maaien, wat wij ge-
zaaid hebben in dit leven. Weest mij indachtig in
uwe gebeden en H H. Missén.

De familién BAUWENS, CALLAERT,
DE LOOR, NORRE en COOMAN

zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden in hun

rouw, danken U allen oprecht.
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