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De hemelse Vader moge in zijn goedheid tot
Zich nemen de ziel van de Heer

VICTOR BAUWENS
weduwnaar van Mevrouw
ADELA DE LANGE

geboren te Schorisse op 5 juni 1888,
en overleden te Brakel, op 13 december1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

De Heer heeft deze man geleid langs Zijn wegen
om hem voor te bereiden op het Eeuwig Geluk,
dat Hij klaar gemaakt heeft voor hen, die geloven
in Hem en getekend zijn met het zegel van de
Heilige Drieéenheid. Vele jaren op aarde heeft God
hem geschonken om zijn levenstaak te verrichten.
Rustig en bezadigd hebben wij hem de laatste
jaren gekend. In de rust van de oude dag heeft de
Heer hem de gelegenheid gegeven om zich geheel
klaar te maken voor de ontmoeting van aanschijn
tot aanschijn, tot het ontvangen van het volle
Leven en Geluk.

Nu rust hij in vrede en is alles goed. Nu mag hij
voor eeuwig ervaren hoe goed de Vader is, hoezeer
hij ons liefheeft en welke vreugde hetis bij Hem
te mogen zijn. Moge ons gebed hem vergezellen,
opdat zijn Geluk volkomen moge zijn in de liefde
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
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