Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,

haar lieve aandacht voor de daagse dingen

die door haar hoofd en door haar handen gingen
en alles wat ze was voor jou en mij.

1.

Dankbaar aandenken aan
mevrouw
Hélene BEAUVAL

weduwe van de heer Paul-Jozef VAN WIJMEERSCH

Geboren te Liancourt Saint-Pierre op 24 juni 1908
en godvruchtig overleden in het A.Z. Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 1 november 2003,

gesterkt door het Ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden in de Decanale
kerk Sint-Pieter te Nederbrakel op
vrijdag 28 november 2003 om 18.30 uur.

Moeder,

Je was een fijne vrouw voor ons

zovele jaren mocht je bij ons zijn.

Je zorgzaamheid, je liefde en _je minzaamheid
zullen we nooit vergeten.

Je hield van het leven.

De bloemen in de tuin,

de netheid in huis

zijn getuigen van_jouw levenskunst.

Je leven, vrienden en familie

zijn hier in Brakel,

maar je bleef ook met een fijne

draad van heimwee verbonden met je heimat.

Wij laten je heengaan in vrede,

dankbaar om vele schone, dagdagelijkse momenten.
Wij bidden tot God dat Hij je opvangt.

Mocht je aan de rand van het leven

Gods toekomst mogen delen.

Rust in vrede, lieve moeder.

De familie is u dankbaar voor uw aanwezigheid en
uw gebed bij de uitvaart van hun geliefde moeder
en grootmoeder.
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