Treed binnen in de vreugde van het Vaderhuis.

VROOM AANDENKEN
AAN HET LEVEN VAN DE HEER

César BEECKMAN,

echtgenoot van Mevrouw
Marie DE BLOCK,

geboren te Oosterzele op 9 november 1895
en er rustig in de Heer ontslapen op 16 januari 1974.
Gezalfd met het sakrament der zieken.
G i d beidersb bij de N.M.B.S.

P de ar

Het verlies van een goede vader doet altiid piin. De
duurbare overledene heeft zich steeds ingezet om ziin
gezin schoon en diep kristelijk op te voeden. Graag
kwamen kinderen en kleinkinderen bii hem. en alhoe-
wel hij van een welverdiende rust genoot, was hij
steeds bereid om hen metraad en daad te helpen. De
dood maakte hieraan een einde. Als gelovige mensen
ziin wij niet teleurgesteld of opstandig. Wii weten dat
vader César, op een andere manier, verder leeft in
volle geluk. Hii is niet van ons wegq. Door ons gebed,
in dankbare herinnering zal hii met ons bliiven mee-
leven, dit naar de belofte van Jezus ziin Heer.

Goede God wij danken U om het leven van deze
man ; om al het goede dat wii van hem mochten ont-
vangen. Daarom bidden wii U ook, vergeef hem alle
tekorten en neem hem op in Uw hemels Riik waar
hem een oneindige beloniog te wachten sraat.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familie, ik dank U voor de goede zorgen die U mii
bewezen hebt vooral tiidens miin laatste levensmaan--
den. Bliif trouw aan het kristelijk voorbeeld dat ik U
voorgehouden heb. Wees voor elkaar een steun in
deze dagen van beproeving en blijf steeds in kristeliik
liefde voor elkaar zorgen.

Moeder Maria in wie ik miin betrouwen stelde, wees
onze Voorspreekster.
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Mevrouw César BEECKMAN, geboren Marie DE BLOCK

De Heer en Mevrouw Robert BEECKMAN-VAN DE PUTTE en kinderen :

Mejuffer Paula BEECKMAN ;

De Heer en Mevrouw Georges BEECKMAN-DE MEYER en kinderen

De familie BEECKMAN :

DE BLOCK :
De familie DANCKAERT ;

De familie

MAEGERMAN;

De familie

jevoelig voor uw bliik van deeineming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




