VROOM AANDENKEN

aan de heer

Jules BEECKMAN

echtgenoot van mevrouw

Clara DE CORTE

geboren te Oosterzele, de 15 mei 1905 en
aldaar godvruchtig overleden de 15 maart
1980, gesterkt met de H.H. ziekensakramenten

Ik wil Hem noemen bij zijn naam, de heilige
God, zo waar als ik leef. Ja, wat de hemel
is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen
die geloven. Hij kent ons, Hij is niet ver-
geten dat wij gemaakt zijn uit het stof van
de aarde. Mensen, hun dagen zijn als het
gras, zij bloeien als bloemen in het open
veld ; dan waait de wind, en ze zijn verdwe-
nen. Maar duren zal de liefde van God voor
allen die zijn woord behartigen en het vol-
brengen. (Ps. 103)

De dierbare overledene was een werkzaam
man, een toegewijde echtgenoot en vader,
een door en door christen gelovige. De laat-
ste jaren van zijn zorgvol leven werden een
langzame aftakeling naar lichaam en geest.
En toch was zijn hobby : kijken ’ naar de
hemel ,, langs zijn geliefde duifjes. Nu is
zijn blik verstard in de rust van de echte
hemel, bij de Vader.

Dierbare Echtgenote, dierbare kinderen en
kleinkinderen, we waren toch zo gehecht aan
elkaar. Dank ; grote dank voor uw nimmer
ophoudende zorg en oppas. Eert vader en
moeder !,, was voor U geen ijdel woord.
Moge de Heer U erom belonen. Blijf mij
trouw in uw gebed en herinnering en staat
naast moeder in blijvende verbondenheid met
elkaar. Tot weerziens in de hemel !
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