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Vertrouwend

op de vervulling van Gods beloften
is uit ons midden heengegaan
MEVROUW

HELENE BEECKMANS

weduwe van de Heer

DENIS VANHOLDER

geboren te Galmaarden op 16 juli 1914 en
in de Heer ontslapen te Geraardsbergen in de
kliniek van het H. Hart op 21 april 1977, ge-
sterkt door de Sacramenten der Zieken.

Ik werd ziek en er was niemand die mij nog kon
helpen. Ik heb mijn kracht en troost dan gezocht bij
de Heer, in hoop op genezing, maar toch ook in
volle overgave.

Onze dierbare moeder heeft de lasten en ziekten
van dit leven in geduld gedragen. Bidden we, dat
de Heer haar bij Zich zal opnemen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen : gij weet hoe
ik altijd voor u gewerkt en gezorgd heb en hoe uw
wel en wee mij nauw aan het hart lag. Heengaan-
de dank ik u allen, alsook het verplegend perso-
neel, voor uw trouwe zorgen en de toewijding die
ik steeds mocht ondervinden gedurende mijn maan-
denlang verblijf in het ziekenhuis.

Beste Familieleden, Vrienden en Kennissen, dank
U allen voor uw vriendschap en uw vele bezoekjes
aan mijn ziekbed. Blijf mij ook verder in uw gebe-
den gedenken.

drukkerij A.W galmaarden

De Heer en Mevrouw Jules ROBA-VANHOLDER en zoon,
De Heer en Mevrouw Roger VAN GUGTE-VANHOLDER en

dochter,
De Heer en Mevrouw Frans LENS-VANHOLDER en zoon,

De Heer en Mevrouw Michel VANHOLDER-VANDEN BERG

en dochter,
De families BEECKMANS, VANHOLDER, VANHOLDER en

GODAERT.

danken U voor de blijken van deelneming hun

betoond bij het afsterven van hun geliefd familielid.




