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Gelovig gedenken wij in gebed
DE HEER

Noél Hilaire Joseph Beele
echtgenoot van Mevrouw
LAURA TERMOTE

geboren te Bikschote op 19 januari 1913 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
14 augustus 1983, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was een goed mens, zacht, minzaam in
de omgang en daarbij godvruchtig ook. De
grond heeft hij bewerkt, geploegd, gezaaid en
geoogst. Als wijze man stond hij op zijn ak-
kers, God dankend voor de zon en de regen
die vruchtbaarheid schonken. Zo is hij stil als
hij geleefd heeft tot zijn Heer teruggekeerd.
Daarom durven wij nu bidden : Heer geef uw
heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan deze
gestorven mens, Noél, echtgenoot, vader, groot-
vader, broer en vriend.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven ver-
geefs voorbij is gegaan en dat alles wat hij
voor mensen heeft betekend nu verloren is.
Wij bidden u Heer, dat hij mag voortleven in
zijn kinderen en kleinkinderen, in hun hart en

in hun levensdoel, in hun gedachten en hun
geweten. Help ons de leegte te overbruggen
door nog inniger met elkaar verbonden te leven
in het geloof waaraan hij zelf heeft vastgehou-
den dat de dood niet het einde is en dat onze
God een God van leven en liefde is. Amen.
Heer wees uw dienaar barmhartig en geef zijn
ziel de eeuwige rust.

De families BEELE, TERMOTE,
VANDEN CASTEELE en PHLYPO,

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van medeleven met hun rouw.
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