Gelukkig zij, die op 't ogenblik van sterven,
reeds aan de wereld zijn afgestorven!

(H. Alfonsus)
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T
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALICE BEERENS

Weduwe van Mijnheer Emile MATTHI]JS.

Geboren te Everbeek SM. de 15 Februari 1867
en er overleden de 28 December 1955.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Biecht
en het H. Oliesel.

De hoge leeftijd strekte haar tot ere,
want tot het laatste toe was zij een
voorbeeld van gebed en Geloof.

Zij was als de weduwe in het Evan-
gelie, die dagelijks opging naar de
Tempel om Cod te aanbidden : als ze
zelf niet meer kon gaan, vroeg ze re-
gelmatig de H. Communie te brengen.

Zo was haar leven een voorbereiding
tot het eeuwig leven dat zij nu is inge-
gaan.

Al was haar sterven toch vrij plotse-
ling, rondom zulk een sterfbed kunnen
wij gerust zijn.

Almachtige, eeuwige God, die U ge-
waardigd hebt aan het menselijk lichaam
een ziel naar uw beeld en gelijkenis in
te storten - nu Gij bevolen hebt dat het
stof naar het stof terugkere - laat nu

ook uw beeld de plaats innemen bij Uw
uitverkorene in Uw eeuwige woon-
plaatsen. Wij vragen U dit door Onze
Heer Jezus-Kristus. Amen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en
Bloedverwanten, vergeet me niet in uw
gebeden. Houdt mijn gedachtenis in eer
door altijd de weg der deugd te be-
wandelen zoals uw ouders en voorou-
ders het deden ! Ik ga vader vervoe-
gen in afwachting dat wij allen elkaar
eensdaags wederzien bij O. L. Heer !

Vaartwel | Dat de Heer U allen zege-
ne en beware.

Allerheiligste Hart van Jezus, Uw Rijk kome'!
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!
(300 d. afl.)

De families BEERENS, SCHOLLAERT,
MATTHIJS en CORDIER,
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.




