De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal bringen
noch hoe noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.
Guido Gezelle.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN

JONGEHEER
Chris BEERENS

zoon van
Armand(+4) en Paula HERREGODS

geboren te Geraardsbergen
op 11 februari 1970
en er overleden
op 23 oktober 1992.

De families BEERENS en HERREGODS

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

Moeder, je was er steeds voor mij en leid-
de mij zacht maar zeker naar een volwas-
sen leven.

Broers en zussen, afscheid nemen valt me
zwaar, jullie waren er altijd om mij de hel-
pende hand te reiken, jong en speels als
ik was.

Mijn beste vriend, ik zal je missen, we
hadden zo’n fijne jeugd samen. Denk aan
mij zoals ik was, een beminde zoon, een
echte broer, een fijne vriend.

Verslagen en onmachtig staan wij bij de
gedachte dat wij Chris nu zullen missen,
zijn aanwezigheid, zijn genegenheid en
goedheid voor ieder van ons, Een lege
plaats in ons huis, een leegte die niemand
vullen kan.

Lieve nonkel, in ons hartje zal er steeds
een plaatsje zijn voor jou.

Rouw. V.d. Driessche van de maele




