De julimaand heeft veld en dijken
herschapen in een zee van groen.
Het leven kan ontembaar lijken

en toch moet 't felste leven wijken
als voor de vorst een tere bloem.

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Marleen, Elisabeth, Bertha
BEERENS

Echtgenote van de heer
Herman VAN DE VELDE

Geboren te Zottegem op 26 december 1966
en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw-
kliniek te Aalst op 8 juli 1992,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

De families :
BEERENS, VAN DE VELDE,
DE BOLLE en VION,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Liefste Marleen,

Het doet ons pijn afscheid te moeten nemen
van jou. Jij was zo’'n kranige vrouw en een
lieve echtgenote. Ofschoon je jonge leven de
laatste tijd getekend was door ziekte en
lijden, toch was jij voor ons allen een voor-
beeld van moed en levenslust.

Soms zat je zo vast en werd alles zo donker
als in de donkerste nacht.

Maar je geest was sterker dan je lichaam.
Hij stak altijd weer opnieuw een lichtje aan
zo klein soms als het vlammetje van een
kaars. Dan kwamen je man, je ouders, je
schoonouders, je zus, je schoonzus, je
schoonbroers, je familie en je vrienden die
jou nodig hadden om je moed en vertrouwen,
om je glimlach en je vriendschap, om je
sterkende woorden en je helpende handen...

Marleen,

Wij danken God omdat Hij ons zo’'n uitzon-
derlijk lieve en tere bloem heeft geschonken.
Hij plukte ze te vroeg — zo oordelen wij —
om ze voor altijd te laten bloeien in Zijn
tuin.

Vaarwel, liefste Marleen,

je laatste woorden waren voor je lieve echt-
genoot, en ook voor allen die je dierbaar
zijn : ,,Vergeet mij niet’ !







