"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt
en ik zal u rust en verlichting schenken.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Leonie BEETENS

weduwe van Albert LIEDTS

geboren te Elst opl5 juli 1910 en godvruchtig
overleden te Opbrakel in het "St.-Franciscus-
tehuis" op 8 januari 1996, gesterkt door de
ziekenzalving.

De families BEETENS, VANDEWEGE en
LIEDTS, VAN DE VIJVER danken U voor
uw aanwezigheid en medeleven.

De namis zal opgedragen worden op
maandag 29 januari 1996 om 19.30 uur.

Sterven is heengaan uit het huis waar men leeft, uit de
omgeving van mensen en dingen waarmee men ver-
groeid is. Moeder Leonie is heengegaan zoals ze ge-
leefd heeft, stil en vreedzaam. Opvallend was haar
rustige houding tegenover de harde werkelijkheid die
ze voelde naderen. Zij was ook blij het sacrament van
de ziekenzalving te mogen ontvangen, in het bijzijn
van haar zoon Julién, om dan nadien in alle rust te
sterven. Zij was een gelovige vrouw die trouw bleef
aan het bijwonen van de Heilige mis, totdat ze ziek
werd. Haar gebed tot God en Maria was voor haar een
steun en bemoediging. Schoon was haar leven omdat
zij mocht terugblikken op een leven van zorgen en
werk, van edelmoedigheid en opoffering. Zij was een
sterke vrouw, die een groot en warm hart had, voor
haar gezin en vele andere mensen. Zij was dienstbaar
en behulpzaam. In tal van onze kristelijke bewegin-
gen heeft zij zich belangeloos ingezet. Zij was steeds
bereid om te helpen waar zij maar kon. Bijzonder ge-
lukkig was zij, te mogen ervaren dat haar zoon Juli€n
haar vertroetelde en verzorgde. Gedurende 58 jaar zijn
ze samen geweest. Haar heengaan zal voor hem hard
en pijnlijk zijn. Wij leggen haar vandaag in dankbaar-
heid, maar niet zonder droefheid, in de sterke en war-
me handen van God. Moge zij en haar overleden echt-
genoot Albert vanuit de verrijzeniskracht van Jezus,
voor altijd deel hebben aan het ecuwig leven.

Onze Lieve Vrouw, bid voor haar.
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