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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel, Marcel BEETENS

echtgenoot van Mevrouw Georgette NOERENS.

Hij werd geboren te Nederbrakel

op 15 september 1929 en is er thuis overleden
op 8 november 1989, gesterkt door Kristus

in Zijn HH. Sakramenten.

Afscheid van m'n vader ...
een laatste groet
een laatste kus
zachtjes ben je van ons heen gegaan
veel te vroeg naar ik aanvoel
veel langer had ik je onder ons gewenst
want, jij bent de vader die me leerde leven,
die er altijd was als ik je nodig had,
op wie ik kon rekenen bij voorspoed
of tegenslag.
Jij bent de vader die ik respekteerde ondanks
onze vele ruzies, ondanks dat ik je soms de rug
toekeerde.
Jij bent de vader naar wie ik opkeek, degene
van wie ik onvoorwaardelijk hou om degene die
je was, om wat je bereikte, om wat je me gaf.
Vader,
ook al ben je nu niet meer onder ons,
ook al plukt de dood je uit ons midden,
mijn herinneringen aan je blijven levendig

de herinneringen hoe je me als kind aan jouw
hand leidde,
hoe je me leerde genieten van
datgene wat het leven ons zo-
maar schenkt, water, zon,
bomen ...
hoe je me leerde houden van
mensen en alles om me heen.

Zo leerde je me leven.

Nu leer je mij sterven,

want met jou stierf ook een deel van mij

je was en bent een deel van mij

net zoals ik een deel ben van jou

en toch ...

je liet ons achter met het verdriet

je bent lichamelijk niet meer aanwezig

ik kan je niet meer aanraken, niet meer zien

maar met mijn geestesoog reik ik over de

dood naar jou

de herinneringen blijven bestaan en verder in

me leven

ik draag je voor immer en altijd in mijn hart

en geest met me mee.

Vader, ook over de dood heen

blijf ik van je houden.

De families
BEETENS, NOERENS,
VANDEWEGE, DE SMET,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : maandag 27 november om 19.30u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
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