Het is een heilige en heilzame gedachte van voor
de overledenen te bidden opdat zij van hunne
zonden zouden ontslagen worden.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES BEIRNAERT

echtgenoot van Mevrouw
ALMA DERNICOURT

geboren te Sarlardinge de 11 September 1903,
en godvruchtig overleden te Nederbiakel de
1 Oktober 1954.

Voorzien vande H. H. Sakramenten der stervenden.
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Het leven van de mens vervliegt zo snel als
de rook in de lucht. Niets of niemand kan ons
uit de klauwen van de dood redden. Zalig dan
zijn zij en wijs die zo leven dat de dood ze nooit
kan verrassen, (Nav. v. Chr.)

De dierbare overleffene,-over ‘wiens heengaan
een ganse familie treurt, was een oprecht en
werkzaam man, steeds bereid om goed te doen,
iedereen te helpen en bij te staan. Daarom zal
zijn nagedachtenis in ere blijven bij zijn werk-~
gezellen en allen die hem kenden.

Hij bleef ook niet gespaard van het lijden,
maar de beproeving aanvaardde hij met gela-
tenheid en zonder morren.

Zijne echtgenote yerliest in hem een trouwe
levensgezel, zijn kind een toegewijde vader.

Beminde Echtgenote, heb dank voor uw stand-
vastige liefde en onverdroten zorgen. Vaarwel
en tot weerziens in de Hemel. Draag verder zorg
voor ons kind. — Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.

~

Mevrouw Jules BEIRNAERT, geboren
Alma DERNICOURT en dochter ;

De Familien BEIRNAERT-DERNI-
COURT ;

Bedanken U voor Uw blijken
van medeveoelen in hun rouw

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacoust.




