« Wie in mij gelooft, zal esuwig leven. »

(Jo.. 11,25)
"

TOT VROME NAGEDACHTENIS
van de Heer

Angelus BEKAERT

echtgenoot van Mevrouw
Maria Louisa AELTERMAN

geboren te Landskouter op 2 oktober 1882 en
er godvruchtig overleden op 6 november 1971
gesterkt door de H H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Agatha.

Angelus werd hij gedoopt. Gans zijn leven
heeft hij de mooie diepe betekenis van zijn
naam waar gemaakt; een bode van God te zijn.

Een bode van Geloof, in zijn oprecht en dage-
lijks gebed, in zijn stipt bijwonen van de godde-
lijke diensten. Hij was een bode van levensmoed,
want arbeid was hem een vreugde in de harde
jaren van zijn jeugd, in de uitbouw van zijn
zaak, die hij tot hoge ouderdom levendig
bleef volgen. Met dezelfde levensmoed bouwde
hij een schoon gezin, waarop hij fier kon neer-
kijken. Maar meteen bracht hij aan allen de
boodschap van vreugde. Wie zal zijn meeslepen-
de opgewektheid en guitigheid vergeten, die
tot in zijn laatste levensuren in zijn ogen blonk.

Toen in de laatste jaren zijn krachten af-
namen met de pijn en het lijden van ziekte
en hulpeloosheid, werd hij de bode van aan-
vaarding en berusting. Nooit kwam een klacht
over zijn lippen.

Mijn dierbare echtgenote, mijn gebed bij de
Heer is mijn onuitsprekelijke dank voor ons
gelukkig echtelijk samenzijn, voor de jaren-
lange beste zorgen dag en nacht. Mijn liefste
kinderen en kleinkinderen, vooral mijn dochter-
kloosterlinge, uw dankbare liefde maakte mij
zo gelukkig. Blijven wij voor elkaar bidden
opdat de boodschap van Gods Liefde in uw
leven mocht groeien. Zo zien wij elkaar weer
in het Vaderhuis.

« Mijn Jezus, barmhartigheid. »

Mevrouw Angelus BEKAERT,
geboren Marie-Louise AELTERMAN

Eerwaarde Zuster GENEROSA, in de wereld
Gabriélle BEKAERT

Mr & Mw Marcel BEKAERT-VINDEVOGEL
en kinderen

Mr & Mw André BEKAERT-CALLAERT
en kinderen

Mr & Mw Roger BEKAERT-LEMMENS
en kinderen

Mr & Mw Gerard DE WITTE-BEKAERT
en kinderen

Mr & Mw Roger SIONCKE-BEKAERT
en kinderen

Mr & Mw Marcel KIELEMOES-BEKAERT
en kinderen

De families BEKAERT - AELTERMAN
DE BRUYNE - VERVONDEL

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.

Drukk. Fauconnier Bottelare




