Wij zullen nooit uw moed vergeten,
uw ongetemde levensmoed.

Gij waart zo wonderlijk tevreden
alsof gij nimmer hadt geleden

en 't leven zonnig was en goed ...

1.

Gedenk in uw gebed

MEVROUW
Julia BEKAERT
weduwe van de Heer Paul CAUDRON

Geboren te Leeuwergem op 27 juni 1914

en overleden in het O. L. Vrouwziekenhuis

te Geraardsbergen op 27 mei 1995, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken en de
pauselijke zegen.

De families BEKAERT

CAUDRON

DE HANDSCUTTER

CAUWEL
danken U voor de blijken van innige deel-
neming hun betuigd bij deze rouw.

Samen met haar goede man bouwde ze aan
een tof gezin en een bloeiende zaak ...
Moedig en enthousiast zag ze het leven
tegemoet en ze voelde er zich gelukkig bij !

Te vroeg werd het totaal anders ... Te vroeg
werd haar lieve man, na een lange slepende
ziekte, haar ontnomen en na enkele jaren
moest ze ook de zaak laten gaan.

Nog pijnlijker ervaarde ze het heengaan van
twee van haar kinderen.

Oud geworden heeft ze ook veel ontvangen.
Ze mocht inwonen bij haar dochter. Met
haar kleinkinderen rondom haar kon zij zich
in het gezin nuttig maken en voelde ze min-
der haar oud worden en haar aftakeling.

In haar gebed vond zij de kracht om gete-
kend, maar toch steeds glimlachend, door
het leven te gaan.

In ons gebed willen we haar oprecht blijven
danken, want voor haar kinderen, haar
kleinkinderen en familie bleef ze de ‘sterke
vrouw’.

B i Van Den Dri h

Drukkerij Van de Maele




