"Een zonnig man is overieden
in deze donkere wintertijd,
een man om nimmer te vergeten,
een volksfiguur, die ongeweten
het hart van velen heeft verblijd ".

T

AANDENKEN AAN :

DE HEER

Marcel BEKE

echtgenoot van Edwige VAN WELDEN

geboren te Sint-Maria-Lierde op 17 januari 1922
en godvruchtig thuis overleden in familiekring
op 7 december 1994,
gesterkt door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H.Kerk.

De families
BEKE, VAN WELDEN, DE STAERCKE,
en MAHOUDEN,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op vrijdag 20 januari 1995 om 19 uur.
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Wanneer een goed mens zoals Marcel van ons
heengaat, dan is dat voor ons een zware beproe-
ving. Enkele dagen voor Kerstmis is hij onverwacht
en plots overleden. Geen woord nog om afscheid
te nemen van vrouw en kinderen.

Maar zijn leven van eenvoudig geloof, van zor-
gen en werken voor het geluk van vrouw en kin-
deren, en zovele andere goede dingen mogen
verder 'een taal en een teken' zijn voor allen die
om zijn heengaan treuren.

Want Marcel had vele vrienden, en zij zullen zich
verrast en ontroerd gevoeld hebben bij het ver-
nemen van zijn onverwacht sterven.

Hij was een man die geliefd en gewaardeerd werd
omwille van zijn goed hart, zijn eenvoud, zijn op-
rechte kameraadschap.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, zo-
vele jaren hebben wij samen lief en leed gedra-
gen. We waren met elkaar echt gelukkig, in al ons
doen en laten op elkaar afgestemd. Dank voor al
het schone dat we met elkaar mochten beleven.
Mijn onverwacht sterven laat een grote leegte na.
Wees echter sterk, steunt elkander in onderlinge
liefde, en weet dat ik u steeds dankbaar ben voor
uw hartelijke genegenheid.

Beste familie en vrienden, dank voor uw vriendschap.
Blijf mij allen gedenken in uw gebeden.

Laat ons bidden :

God, maak ons ontvankelijk voor het Kerstfeest:
de komst van de Heer in ons midden.

Doe ons leven naar uw hart en laat onze dierbare
overledene nu verder leven in uw Eeuwige Liefde.




