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Bid voor de zielerust van
de Heer

Richard BENOOT
echtgenoot van Cyrilla DE BACKER,

geboren te Nederbrakel op 2 september
1909 en in de vrede van de Heer ontsla-
pen in het Ziekenhuis Zusters van Barm-
hartigheid te Ronse gp 8 maart 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families Benoot, De Backer, Cornil en
De Lange,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Namis : donderdag 6 april om 19.30 uur

i(gl_lwleiding Amand Marroye;l, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel

Heer, wij danken U voor onze goede vader
die wij bij zijn heengaan betreuren. Hij
heeft ons door zijn eenvoud, schoon en
overtuigd kristelijk leven een stichtend
voorbeeld gegeven. Naarstig en met liefde
heeft hij gewerkt voor het welzijn van
zijn gezin en de opvoeding van zijn kin-
deren.

In zijn lange ziekte was hij een voorbeeld
van moed en geduld, zelden kwam een
klacht over zijn lippen. Hij wist dat we
steeds bereid moeten zijn om voor God
te verschijnen. Zeker zal de Heer reeds
tot hem gezegd hebben: « O goede en
trouwe djenaar, omdat gij trouw waart
treed mijn vreugde binnen in het Rijk
van de Heer ».

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik was zo graag nog wat bij u ge-
bleven omdat ik weet dat gij zoveel van
mij houdt. Uw schoonste blijk van dank-
baarheid was de grote toewijding en op-
rechte liefde waarmee ge mij hebt omringd
en verzotgd tijdens mijn lange ziekte.

Dierbare familie en vele vrienden, door het
gebed als een daad van trouw, blijven we
altijd verbonden met elkaar, blijven we
verbonden met elkaar in liefde. Ik dank
u voor al uw genegenheid en goedheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !




