Hij was steeds naar de Heer gericht, dit
gaf zin aan zijn leven.

“
IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ DE
ZIEL VAN

JULES BERLENGEE

echtgenoot van
JEANNE SCHORIELS

geboren te Ophasselt op 9 december 1904,

is hij tot het eeuwig leven geroepen

te Ophasselt op 14 januari 1969,

gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Vereerd met de landbouw eretekens 1e en 2e klas.
Laureaat van de Arbeid.

De Meester van het leven telt de dagen van zijn
schepselen. Leven en sterven berust in zijn hand
en zijn dienaar de dood, komt wanneer en hoe
Hij het wil. Ik hoopte nog enkele jaren te leven,
maar Gij hebt O Heer, de draad van mijn leven
afgesneden... Uw wil geschiede.

Uit de kommer van de beproeving heeft de Heer
ook hem opgeroepen naar betere oorden. De strijd
is uitgestreden en de vele verdiensten van een
leven in dienst van zijn evenmens, zullen hem
een onvergankelijke kroon vormen. Hij was een
vriend van God en heeft in eenvoud en stille ne-
derigheid zijn best gedaan.

Heer, die eindeloos barmhartig zijt en goedertie-
ren, ontvang de ziel van Uw dienaar en laat hem
deel hebben aan Uw glorie, opdat ook hij voor
eeuwig Uw goedheid en barmhartigheid moge lo-
ven.

Beste echtgenote, dank voor die grote liefde die
ons leerde naar elkaar toegroeien en die door
openheid en overgave de eeuwigheid overschrijdt.
Mogen onze kinderen in deze liefde putten om eer-
lijk te leven, U te troosten en mij te gedenken.

Beste zuster, familieleden en vrienden, ik dank U
die mij in mijn zwakheden en afhankelijkheid
hebt aanvaard. Het was mij een menselijke be-
trachting iedereen nabij te zijn en dienstbaarheid
te mogen betonen.

"

Uw gebeden en deelname aan de Eucharistieviering
zijn blijken van onze kristelijke eenheid en ver-
bondenheid.

Wij danken U oprecht.

Mevrouw Jules Berlengee,
kinderen en kleinkinderen,

De families Berlengee, Schoriels,
De Brauwer en Tusschaens.

Uitg. Frans De Vos, Koster, Ophasselt.




