Rust in vrede
uw strijd is gestreden.

T

Vroom aandenken aan
de heer
JULES BERLENGER

echtgenoot van
Germaine Van de Ponseele

Oudstrijder 1940 - 1945

geboren te twee-Acren op 10
september 1910 en overleden te
Overboelare op 14 februari 1989.

De families
Berlenger, Van de Ponseele,
Matthijs en Van de Spiegle
danken U

voor uw blijken van deelneming.

De dood van onze dierbare kwam enig-
zins als een verrassing. Maandenlang
keek hij uit naar wat beternis, zijn
laatste ziekte had hem ondermijnd.
Zoals hij heeft geleefd is hij heenge-
gaan, in stilte en alle eenvoud.

Voor iedereen had hij een woord van
vriendschap, broederlijkheid en moed.
Laat alles waarin hij groot is geweest
tot ons blijven spreken.

Het moge, voor ons allen die hem
gekend hebben een zoete herinnering
blijven : een zacht en verzoenlijk mens
was hij in leven en zal zo verder leven
in onze gedachten.
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