Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
-‘-
BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Mathilde BERT,

echtgenote van
Mijnheer Remi THEUNISSEN,

geboren te Mater, de 8 februari 1900, en er kortstondig
overleden, de 20 november 1969.
Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Heden leeft de mens en morgen is hij niet meer. (Nav.)

Zalig die zijn stervemsuur voor ogen houdt, want
op het uur dat men het minste vreest zal de Zoon
des mensen komen.

De duurbare afgestorvene heeft van jongs af het
harde werk gekend en haar hele leven zich ingespan-
nen voor haar gezin, en in eenvoud en met liefde
overal trouw haar taak volbracht.

Komt gezegende Mijns Vader en ontvangt het loon
dat u is weggelegd.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
familie en vrienden, vaartwel. Hebt dank voor uwe
genegenheid en zorg om mij. God lone er U om.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Mijnheer Remi THEUNISSEN, haar echtgenoot ;
Mijnheer en Mev. Emiel DE PAEPE - THEUNISSEN

en kinderen William, Yolande en Christiaan,
haar kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Jan-Baptiste BERT - REYNAERT,
haar moeder ;

De familiéen BERT, THEUNISSEN,
REYNAERT en DE POTTER.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelilke en innige deelneming

hun betoond.




