Hier hebben wij geen blijvende woonplaats;
in het hiernamaals hebben wij deze te

zoeken. (Heb. 13-14)
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Gedenk in uw gebed en eucharistieviering
Mevrouw

Maria Anna BERTELS

weduwe van de Heer
Karel Jacob JACOBS

Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Geboren te Retie op 12 november 1898 en

overleden te Turnhout, in het St.-Elisabeth-

ziekenhuis, op 26 december 1973, gesterkt

door het H. Sakrament van de zieken en
van de Pauselijke Zegen.

00—

« Gelukkig de dienaar die de Heer bij
Zijn komst wakende vindt ». Zo was moeder
gereed om voor de Heer te verschijnen.
Door een oprecht kristelijk leven, door
veel en vurig gebed, door trouwheid aan
haar geloof, door vlijtig werk en de zorg
voor haar gezin, had zij zich op dit grote
ogenblik van haar leven gereed gemaakt.

« Welaan, goede en trouwe dienares,
omdat ge over weinig getrouw zijt geweest

zal lk u over veel aanstellen; treed binnen
in de vreugde van de Heer ».

Moeder wij danken u om uw schoon
voorbeeld dat ge ons gegeven hebt, Moge
onze dankbare liefde voor u een band
blijven in ons leven die ons samenhoudt.

Dierbare kinderen, familie en vrienden,
hebt dank voor uw liefde en zorgen en
voor al uw genegenheid. Bij de Heer blijf
ik over u waken. Blijft mij in uw gebeden
gedenken.

En gij, eerwaarde zusters en nichten in
het ziekenhuis, ik dank u voor de beste
zorgen waarmee gde mij omringd hebt.
Gedenkt mij in uw gebeden en offerend
leven.

Heer Jezus,
geef haar de eeuwige Vreugde !

Voor uw blijken van kristelijke deelneming
dankt U
de familie JACOBS-BERTELS.
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