De mensch is niets op sarde, alleen de Eeuwig-
heid is van tel. (H. Alph.)

.I.
Bid voor de Ziel

van

JAN-BAPTIST BERTOUIL

weduwenaar van

HORTENCE VAN WYMEERSCH

geboren te St Martens-Lierde den 28 November 1859,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 18 Januari 1949,
Voorzien van de H.H, Sakramenten der stervenden.

De Heer is goed voor degenen die Hem zoeken
en op Hem betrouwen,

Deze dierbare afgestorvene heeft steeds zijn be-
trouwen op God gesteld. Als eenvoudig man heeft
hij altiid de plichten van den christen mensch wel on-
derhouden, en dat was zijn zoetste vertroosting op ziin
sterfbed, zijn grootste reden van vertrouwen op God.

Na een lang leven van naarstig werken, mocht hij in
den hoogen ouderdom een welverdiende rust vinden
bij zijn geliefde dochter. Zeer verduldig in zijn laatste
lijden, onderwierp hu zich aan den H. Wil van God
omna zijn lijden met de bliidschap van den Hemel be-
loond te zien

Dierbare Kinderen en gij vooral miin goede dochter.
die mij z00 liefdevol hebt bygestaan ik dank U voor
al de genegenheid waarmede gii mij omringd hebt.
Ik kan, U daarvoor niets anders weergevendan God
te vragen dat Hij daarvoor zegene. God zegene en
beware U dan.! — Blijft intusschen deugdzaam leven
en weester van overtuigd dat alleen een christelijk
leven den mensch ware voldoening en troost geeft | —
Bidt ook veel voor mii, vooral des Zondags, wanneer
gii uw christelijke plichten volbrengt. Vaarwel en tot
weerziens bij God,

Heer Jezus geef hem de eeuwige rust!

Bidt de 4 akten voor den overledene!

Nederbrakel Druk. Wwe O. .Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van
wijlen Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptist
BERTOUIL-VAN WYMEERSCH ;

De Familiéen BERTOUIL-VAN
WYMEERSCH ;

BEDANKEN U voor de blijken van
deelneming in den rouw die hun komt te
treffen,




