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VROCM AANDENKEN AAN
MIJNHEER

Remi, Charles, Louis BERTOUIL

weduwnaar ven Mevrouw

ELODIE DE VOS

Geboren te St-Martens-Lierde, op 9 oktober 1895
en godvruchtig overleden in de St. Fransiscus-
kliniek te Opbrakel, op 31 januari 1974.

Mijnheer en Mevrouw André VAN DEN BOSSCHE-
BERTOUIL,

Mijnheer en Mevrouw Armand PIETERS-BERTOUIL

Mijnheer en Mevrouw Hugo VAN DEN BOSSCHE-
MATTHIJS en dochtertje An,

Mijnheer en Mevrouw Luc WATTE-VAN DEN
BOSSCHE,

Mijnheer Herman VAN DEN BOSSCHE,

Mijnheer Rik VAN DEN BOSSCHE,

Juffrouw Krista PIETERS,

Mijnheer Hans PIETERS,

Juffrouw Vera PIETERS,

Juffrouw Greta PIETERS,

De familién BERTOUIL, VAN WIJMEERSCH,
DE VOS en VANDERSTICHELEN,
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
innige deelneming.

Druk. DE VOS, St.-Martens.Lierde

Vader leefde in de stilte, de eenvoud en de
bekommernis voor zijn gezin en zijn werk. Recht-
geaard en uiterlijk hard van karakter, was hij
innerlijk vol goedheid, begrip, behulpzaamheid
en toegevendheid voor de mensen met wie hij
omging.

Hij hield van zijn familie, zijn huis, zijn tuin
en zijn onmiddellijke omgeving, waar hij het volle
geluk en de rust vond, zonder zich te bekomme-
ren om de geraffineerdheid, de jacht en het ge-
weld van de moderne tijden.

Na het verlies van zijn tedere en zorgzame
echtgenote, werd hij in zijn laatste levensjaren
vertroeteld door zijn dochters en ziin kleinkin-
deren.

Maar ook voor «vader », én van de aller-
sterksten, fysisch taai en onverslijtbaar, riep de
stem uit de verte. Hij bood nog weerstand, dacht
na over zijn volbrachte tack en besloot dat hij
niets vergeten was. De stem werd sterker en
sterker, tenslotte lagen zijn pezige handen ge-
vouwen en trok hij mee naar het paradijs van
de eeuwige hoop, in een andere wereld vol
vrede en rust.

Dag liefste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkindje, dag beste familie en wvrienden, ik
dank U allen voor het geluk dat ik met U be-
leefde.

Vergeet mij niet en bidt voor mij.




