Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.
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BID YVOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emma Bettesonne

weduwe van

Polydor Van Turtelboom

geboren te St. M.-Oudenhove den 30 Juni 1865 en
er godvruchtig overleden den 25 Juli 1945

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervender.

-

. De ouderdom is eene eerekroon, als hij op de
wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Sp.XV
Al stierf de rechtvaardige een haastige dood,
hij zal niet te min in vrede zijn. Het is de onvoor-
ziene dood niet, die te vreezen is, maar wel de
dood tot dewelke men niet bereid is. Gelukkig dan
deze die zich alle dagen bereidt om te sterven.

Welke vreugde wacht de mensch die leeft, lijdt,
en sterft in volle overgave aan Cods wil. H. Alph.

Houd uw hert vrij en omhoog naar Cod geheven

want gij hebt hier geen blijvende woonstede.
Nav. Chr

Mijn kinderen, niets bleef er mij op aarde te
wenschen over, God heeft mij meer gegeven dan
ik yroeg En nu, wil niet bexommerd zijn om mijn
lichaam; dit alleen wil ik u vragen : weest mij in-
dachtig bij God H. Aug.

Heer Cod, die ons geboden hebt vader en moe-
der te eeren, wees de ziel van onze moeder, vol-
gens uw groote barmhartigheid genadig, vergeef
haar zondenschuld en gun ons haar eerstdaags
weer te zien in de vreugde der blijde eeuwigheid.
Amen.

Bidt de 4 akten.
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De Familidn BETTESONNE ;
De Familién VAN TURTELBOOM;

danken U voor Uwe gebeden en
deelneming in den rouw bij het

afslerven van

Mevrouw Emma Bettesonne
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Druk. De Vos n.v. Zottegem L Jooris, Faliestr. St M.-O.
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