« Heer blijf bij ons, want het wordt avond. Die
dag, sprak Jezus tot hem : « Laten we oversteken
naar ce andere oever. » (Marc 1V, 35)
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Het is niet gemakkelijk voor ons, Auréle, de zin
van uw voortijdig heengaan te begrijpen.

Wij weten dat de Heer U liefhad, en van God
hadden uw ouders, uw echtgenote, uw gezin u in
liefde ontvangen, van hen en van ons heeft de
Heer u met ondoorgrondelijke liefde teruggeno-
men.

Een goed echtgenoot en vader, evenwichtig in al-
les, onverstoorbaar hartelijk wist hij de band van
trouw en veilige geborgenheid rondom zijn le-
vensblij gezin te smeden en hij was in dankbare
vreugde een bron van geluk voor zijn ouders.

Dit laatste droevige jaar bleef hij, diep gelo-
vig, overtuigd en oprecht hopen. Hij hield zo
zielsveel van zijn echtgenote en van zijn kinderen.
Hij hield ook zoveel van zijn familie, dat dienst-
betoon voor hem een edelmoedige werkelijkheid
was geworden, en dat zij nu zoveel voor hem en
zijn gezin hebben gedaan.

Uw vroeger zo bezige vingers zijn nu stilgeval-
len in de roerloosheid van uw lichaam ; gevouwen
in eeuwige aanbidding.

En alles wat uw, u in onze ogen, zo korte leven
heeft vervuld, uw gezin, uw ouders, uw werk, uw
geloof en uw liefde heeft de verrezen Heer schoon
genoeg bevonden om het als voltooid te beschou-
wen.

Voor uw echtgenote, voor uw kinderen, voor uw
familieleden, de mensen die voor u zoveel hebben
gedaan, blijit gij bidden, opdat zij uw eeuwig ge-
luk, onder hoe moeilijke omstandigheden ook
aangevangen, zouden kunnen aanvaarden en moe-
dig samen dit leven verder doormaken.

« Heer, onze God, het kan niet zijn dat de
dood het einde is en dat wij leven om te sterven. »

Gij zijt immers een God van levenden en niet
van doden. Wij bidden U voor deze mens, die ons
zo dierbaar is, neem hem op in uw eeuwige
vreugde, waarheen zovelen ons reeds zijn voor-
gegaan, dank zij Uw goedheid en Uw trouw die
Gij ons blijvend hebt toegezegd in de verrijzenis
van Jezus, Uw Zoon, onze Heer.

Mevrouw Auréle BILAU-Solange DEMETTER, kin-
deren en familie,

danken voor Uw medeleven in hun beproeving.
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