GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL

van

Mevrouw Victorine BILLIET
Weduwe van de Heer August DE FRUYT

Geboren te Oostkamp op 4 november 1889 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brugge
op 24 augustus 1969,

gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Onze menselijke maar kristelijke smart tegen-
over de dood van een moeder is niet zonder
troost en onze tranen bij het graf van hen
die we liefhadden =zijn niet bitter als de
tranen van hen die moeten wenen zonder
hoop.

Wij geloven immers dat de dood niet een
einde is maar een begin en vol hoop kunnen
wij zeggen : tot weerziens.

Wij weten allemaal wat een moeder is maar
we voelen dat meest als we haar naar het
graf dragen.

Laten we in al ons leed niet vergsten God te
danken dat Hij ons zulk een moeder heeft
gegeven en ze ons zo lang heeft bewaard om
toe te laten haar onze genegenheid en dank-
baarheid te betonen in haar oude dag.

Zij was een goede en verduldzame echtge-
note die eensgezind haar man ter zijde stond
door zoet en bitter, in wel en wee.

Zij was een bezorgde moeder die door haar
onverdroten werkzaamheid geijverd heeft voor
het welzijn van haar kinderen.

Haar hart was groot genoeg om ook voor
anderen te zorgen en liefdevol op te passen.
Zij was vooral een goede kristene die trouw
haar kristelijke plichten kweet en haar ver-
trouwen stelde in Gods voorzienigheid.

Het kruis is gekomen in de avond van haar
leven : zij heeft deze laatste loutering ver-
duldig verdragen en vol overgave en berus-
ting haar ziel toevertrouwd in Gods handen.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ver-
laat u, gerust van gemoed, omdat ik weet dat
ge eensgezind zijt en gelukkig. Heb dank
voor uw liefde en voor uw tedere zorgen
vooral tijdens mijn ziekte, u vooral, geliefde
dochter bij wie ik mijn levensavond mocht
doorbrengen. God zegene en beware u en
tot weerziens hierboven.

Ik dank allen die goed voor me waren.
Jezus, Maria, Jozef !

Heer en Mevrouw Raymond DE FRUYT-MAES,
kinderen en kleinkinderen,

Juffrouw Marguerite DE FRUYT,
Heer en Mevrouw
André DE VRIENDT-DE FRUYT en dochter,

De families
BILLIET, DE FRUYT,
BOGAERT en VAN HAECKE

DANKEN U
voor uw gebeden en blijken van deelneming.




