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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ELISABETH BISBACK

Echtgenote van de heer

Emiel ALLARD

Geboren te Denderhoutem op 3 februari 1926
en godvruchtig overleden in het
HH. Hartenziekenhuis te Ninove
op 13 mei 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Je bént niet dood — De Heer heeft je
geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis ;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
Je hébt ze nu — want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood — je mag voor eeuwig
leven,
Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd —
Je bent niet dood. — Maar ach,
ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te
wissen,
En ik geloof : God heeft zich niét vergist...

De families :
BISBACK, ALLARD, ALLARD en PIRO,

danken U voor uw medeleven en

gebed.

Druk. Van der Meeren - Tel. (054) 33 36 27

Begraf. Muylaert, Vondelen 35, Denderhoutem
Tel. (053) 21 24 05, Lebeke 9, Denderhoutem




