Hij kende en beminde de zijnen,

en de zijnen kenden en beminden hem.

F

De Vader heeft tot de hemelvreugde geroepen
zijn Priester Zeer Eerwaarde Heer

Gerard BLATON

geboren te Hundelgem, de 7 november 1887,
priester gewijd te Gent, de 22 december 1912.
Was achtereenvolgens onderpastoor te Opdorp,
Aalst-Mijlbeke, Nederbrakel, pastoor te Munte en
Etikhove. Overleed te Zwalm-Hundelgem, de 20
augustus 1978, gesterkt door het sakrament der
zieken.

Na een rijk en vruchtbaar apostolaat op zijn ender-
scheiden standplaatsen, wist hij zich lange jaren ver-
dienstelijk te maken in zijn geboorteplaats, terwijl ook
de pastoors uit het omliggende nooit vergeefs beroep
op hem deden. Het deed hen echt pijn toen hij
niet meer kon helpen. Na het offer van mijn gedwon-
gen rust, vraagt Gij nu het offer van mijn leven.
Hier ben ik, Heer, om Uw H. Wil te doen.

Zijn rechtschapen gemoed. zijn edelmoedig, vreedzaam
en vroom karakter maakten hem bij elkeen bemind.
Zijn opbeurend, vaak geestig maar altijd priesterlijk
woord brachten overal troost en moed. Met wijze en
voorzichtige ijver vervulde hij de hem opgelegde taak.
Overal waar hij gezonden werd is hij voorbijgegaan
al goed doende.

Toen kwam over hem gelijk over zovele Godsgeliefden
de Leproeving. Met voorbeeldig geduld en volkomen
onderwerping droeg hij de lasten van de oude dag,
om zacht maar toch nog onverwacht in de Heer te
ontslapen.

Dierbare familieleden, geliefde medebroeders in het
priesterschap en oud-parochianen, blijft mij indachtig
in uw gebeden. En moogt gij allen die mij zo liefdevol
verzorgd hebt er door de goede God overvloedig om
beloond worden.

Om uw blijken van deelneming en uw gebeden betoond
bij dit afsterven danken U oprecht

De familien BLATON - DE COCKER - WITTINCK
en GOOSSENS.

drukk. darraggas - uitg. glorieux - zwalm




