Het geluk van deze wereld verdwijnt op
het ogenblik dat wij meenden het te bezitten.
T
BID vOOIR DE ZIEL VAN ZALIGER
Jongeheer

Eddy Jozef Clement BLEYS

geboren te Merksem op 12 januari 1949, kortstondig
overleden te Turnhout, ten gevolge van ongeval,
op 5 januari 1970
geslerkt door de H.H. Sacramenten der Zieken

Als het morgen is, denk dan dat gij de
avond niet zult bereiken ; en is het avond
geworden beloof u geen nieuwe morgen.
Want de dood komt op iedere leeftijd, op
ieder ogenblik ; wees dus altijd bereid.

Gelukkig is daarom de mens die altijd
leeft zoals hij wenst dat de leer hem zal
vinden bij zijn heengaan uit deze wereld.

Wij bidden voor de zielerust van hem
die ons zo duurbaar was:

«Verhoor, Heer, genadig ons gebed
waardoor wij barmhartigheid afsmeken
voor deze jongeling. Schenk hem vergiffenis
van zijn zonden en moge het Eeuwig
Licht hem verblijden».

Lieve ouders, broeder en grootmoeder,
gij, die mij in mijn leven steeds met zoveel
liefde hebt bejegend, dank u, wees niet be-
droefd, wij zien elkaar weder hiernamaals.

Geliefde familie, vrienden en kennissen,
stort een gebed voor mijn zielerust, waar-
voor ik u dank.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

De Heer en Mevr. Frangois BLEYS-DE CLERCQ;
Jongeheer Hugo BLEYS;
Mevr. Wwe Gustaaf DE CLERCQ-WOUTERS:

ganken U OM UW Irocst
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