Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.
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GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

ALBERT BLOMMAERT

echtgenoot van Mevrouw Julienne VOET

geboren te Edelare op 8 november 1924
en overleden te Gent op 16 oktober 1989

De families BLOMMAERT, VOET, DE MEULENEIRE,
VANDEFONTEYNE

danken U voor uw blijk

van deelneming in rouw en gebed.

Mijn vader, hij was arbeid.

Zijn handen waren sterk

en mild voor iedereen.

Niet de vreugde van het werk alleen,

maar de blijdschap van wie hij hielp

schonken hem de grootste voldoening.

Nu hebben zijn handen afstand van daad en tijd
gedaan.

Mijn vader, hij was eenvoud.

Hij had geen grootse plannen

maar alle dingen die hij deed

leken zo gewoon, zo mooi.

Kleine dingen, groot respect.

Hij had nog zoveel willen doen en zeggen,
hij heeft het niet meer gekund.

Mijn vader, hij was goedheid.

Hij was gezelschap, gul en fijn.
Hij duldde iedereen rond zich,

hij deelde vriendschap en verdriet.

Mijn vader, hij was geduld.

Hij kon niet boos zijn, hij was zacht.

Hij zag ze wel, de kleine foutjes

maar stond ze heel verdraagzaam toe.

Hij droeg zijn ziekte lijdzaam,

hij spaarde anderen, niet zichzelf.

léiij heeft nu verkregen wat hij zo graag had :
ust.




