Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS BLOMMAERT

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE MODDE

geboren te Nederbrakel,
op 10 december 1899 en godvruchtig overleden te
Opbrakel op 28 september 1965,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

LAAT ONS BIDDEN:

God wie het eigen is altijd barmhartig te ziin
sparen, wij smeken U voor uw dienaar Alfons, die_Gij
uit deze wereld hebt laten heengaan ; laat uw heilige
engelen hem opnemen en geleiden naar het hemels
vaderland het paradijs : zodat hij die in U geloofde en
op U vertrouwde, de eeuwige straffen moye ontgaan,
en deel krijgen in de hemelse vreugde, door Kristus
onze Heer. (Gebed uit de begrafenismis).

De duurbare overledene is altijd een werkzaam
en minzaam man geweest voor zijn gezin en omgeving.
De laatste tijd van zijn leven is voor hem wel een
beproeving geweest die hij moedig aanvaardde, gehol-
pen en gesteund door de zijnen die hem liefdevol om-
ringden en verzorgden.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, mijn
tijd was gekomen ; ik dank U voor uw liefde en vriend-
schap, voor uw geduld in mijn verzorging. Vergeet mij
niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de
eeuwigheid bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Alfons BLOMMAERT;

Heer en Mevrouw Lucien BLOMMAERT-DE RUYVER en kinderen;
Heer en Mevrouw Julien BLOMMAERT-ROELANDT en kinderen

De families BLOMMAERT, MODDE, ASSEZ, DE COUVREUR,

blijken van deelneming

zijn diep gevoelig voor de

en danken U van harte.




