O Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.
¥ BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL BLOMMAERT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN ELSUWE

ERE EERSTE BUREELHOOFD VAN HET BESTUUR
DER POSTERIJEN—RIDDER IN DE LEOPOLDSOR-
DE — OFFICIER VAN DE ORDE VAN LEOPOLD II
ERELID VAN DE KONINKLIJKE MUZIEKMAAT-
SCHAPPI] “DE EENDRACHT,,

geboren te Nederbrakel de 11 April 1883, en godvruch-
tig overleden te Brussel2 de 26 Februari 1952,

Gesproten uit een diep christelijke familie, opge-~
voed in de vreze des Heren, bevoorrecht met een uit-
stekende opleiding, tewandelde de dierbare overle-
dene, de wegen van zijn geloof. Hij is door het leven
gegaan het oog op God gericht ; Hy heeft Hem ge-
diend in stillen eenvoud en oprechtheid. “ Aan God,
de eerste plaats, zo dacht hy en zo was het.

Zachtzinnig van gemoed, vriendelijk in handel en
wandel, altijd ten dienste met opene trouwe recht-
schapenheid, genoot hij de achting van zijn medeburgers.

Ziyn godsdienstzin deed hem ook zijn burgersplich-~
ten ernstig opvatten; hij was een bevcegae en eer-
lijk ambtenaar. Met wijs beleid wist hij zijn kiese be-
diening, gewetensvol en met nauwkeurige regelma-
tigheid uit te oefenen tot grote voldcening van zijn
oversten die zijn werkzaamheid en toewijding waar-
derend, hem eretitels bezorgden.

Met de Apostel mag hij zeggen: “lk heb de goede
strijd gestreden; ik heb mijn loopbaan voleind, ik heb
het gelcof bewaard. Nu wacht mij de kroon der ge-
rechtigheid, die de Heer mij geven zal.,,

Lieve echtgencte, trouwe levensgezellin in wel en
wee, nooit hadden we gedacht zo vroeg te moeten
scheiden. Mijn heengaan valt U smartelyk. Troost U
bij God, ik weet dat gij sterk zult zijn. Vaarwel,
wij beminden elkander hier op aarde, onze liefde zal
eeuwig zijn in den Hemel.

Dierbare familieleden en vrienden, dank om uw
tedere zorgen en innige genegenheid, wij waren te-
vreden en gelukkig bij malkander. De goede God
heeft er anders over geschikt. Zijn H. Wil weze ge-
zegend. Blijft bidden voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Uw gebed was een zoete lafenis voor
onze dierbare overledene, uw dzelaeming een
ware troost voor de familie.

Wi DANKEN U.

Mevrouw Camiel BLOMMAERT, geboren
Maria VAN ELSUWE ;

De Familien BLOMMAERT, VERSTICHE-
LEN en VAN ELSUWE ;




