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Bid voor de zielerust van

de Heer

Emiel BLOMMAERT

zoon van wijlen Jan-Baptist en
Marie, Emilienne ASSEZ,

geboren te Nederbrakel op 17 juli
1910 en godvruchtig overleden in
de Sint Franciscuskliniek te Brakel
op zondag 9 mei 1982,

gesterkt door de HH. Sakramenten
van de zieken..

« Waar twee of meer in mijn naam
verenigd zijn, daar ben ik in hun
midden » Ons steunend op deze be-
lofte van de Heer bidden we tot de
Hemelse Vader : Almachtige God,
zuiver onze dierbare overledene van
elke ongerechtigheid. Wij bidden met
aandrang voor hem die Gij eens de
genade van het paasmysterie hebt
geschonken, laat hem nu gelukkig
zijn in de verwachting van de ver-
rijzenis. Dit vragen we U door en
met Onze Heer Jezus, die met U
leeft en heerst in eeuwigheid.

De families Blommaert-Assez,

danken U voor de blijken van
deelneming in hun

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon,

Uitg.

Raf.

Vandergeynst,

rouw.

Everbeek

Brakel




