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Het leven is een krijgsbanier

door goede en kwade dagen
gescheurd, geviekt, ontvallen schier
kloekmoedig voorwaarts dragen.

G.Gezelle.

Van harte dank
omdat u ons in deze rouwtijd
met uw vriendschap en medeleven
wilt omringen.

Na alle goede en kwade dagen is hij nu
zelf geveld en ons ontvallen.

Deze kloekmoedige man met zijn ge-
voelige hart. Samen met moeder Liliane
vervulden zij de ware taak van zorg en
verantwoordelijkheid voor zes volwas-
sen zonen.

Hij was daar altijd voor iedereen die een
beroep deed op zijn werkkracht en
inzicht : thuis, in zoveel andere huizen,
op zijn werk, in zijn kerk een tijd lang
als koster. Ondanks het lijden dat hem
niet gespaard bleef.

Zijn verlangen was vrijheid, open ruim-
te, creatief bezig zijn. Nog ‘'t liefst met
de paarden die hij verzorgde. Hij had 'n
groet en ‘n raak woord voor elkeen die
passeerde.

De lege plek blijft, nu voor goed.

Hij leerde ons om zonder omwegen
sterk in het leven te staan en voor-
waarts te gaan.

Dank voor deze mens, ons vader.

Begr. D’HONDT, Oudenaarde, 055/ 31.11.33.




