De Vrede van de Heer zij altijd met U!
t

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Charles BLONDEL

Weduwnaar van Mevrouw
Amandine Hoebeke,

gehoren te Koekelberg op 31 juli 1889 en godvruch-
tig overleden in de Kliniek te Opbrakel
op 25 april 1965.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij was lid van de Confierie van het H. Hart en de
godvruchcige genootschappen der parochie.

Nu meer dan ooit, geliefde vader, voelen we aan
in dit grote offer van deze laatste beproeving wat
ge voor ons allen betekende en wat ge voor ons
met zoveel zorg en toewiding hebt gedaan. Na een
schone en verdiende oude dag en een kortstondige
ziekte, ziit U in de volle Paasvreugde overgegaan bij
uw geliefden.

Tijdens zijn lange levensloop waren eenvoud,
vroomheid, bezorgdheid en rusteloze arbeid de ken-
merken van de duurbare afgestorvene. Hij was in
de echte zin van het woord een goed kristen mens,
een edelmoedig vader van 13 lieve kinderen en een
voorbeeldige echtgenoot. Zijn leven werd ook gete-
kend met het kruis : zeer jong zijn 3 kinderkens
gestorven, een jongen van 18 jaar, is door een trein-
ongeval om het leven gekomen, zijn echtgenote is
hem over 23 jaar ontvallen, met al het lief en leed
dat elk kind meebrengt heeft hij alles met liefde
en onderwerping aan Gods H. Wil moedig en ge-
duldig gedragen. De Heer lone Hem voor al het
goede en schone uitgewerkt in zijn lang en ver-
dienstenvol leven.

Beminde kinders, schoon- en kleinkinders, ge
weet dat ik veel van U allen hield en U allen met
bekommernis volgde op uw levensweg. 1k ga U
voor naar het vaderhuis, waar ik innig met U ver-

bonden zal blijven in een wederkerig gebed. Een
laatste goede raad, in het jachtig wereldtij : leeft
allen als goede kristenen, helpt me door uw gebe-
den.

De families
BLONDEL,
HOEBEKE,
VEREECKEN,
VAN DE KERKHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.
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